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… Lichtelijk aangeslagen zat Lierop in de kleedkamer, hopend op een 

meesterzet van Janno 'The Special One'. Kalm als altijd somde hij de opstelling 

op. Max en Willem kregen het vertrouwen en startten in de basis. Of dit door 

het spelerstekort kwam of een vorm van omkoping is, blijft onduidelijk. Wat 

wel zeker is: het zaakje stinkt. 

 

Lierop begon aan de wedstrijd, maar al snel bleek waarom Stiphout de trotse 

koploper is. Lierop had het zwaar en kreeg maar geen grip op de wedstrijd. In 

de 23e minuut was het raak: Axel verloor de bal in een duel, hopend op een 

vrije trap. De scheidsrechter dacht daar anders over en liet stoïcijns 

doorspelen. Niet veel later lag de bal achter Sjoerd: 0-1. 

Lierop probeerde zich te herpakken, wat zowaar wat kansen opleverde. Max 

kreeg dé kans voor Lierop. Willem zette de bal strak voor en legde hem 

panklaar op Max' hoofd. Wat volgde, was een kopbal die zó zacht was dat de 

keeper hem met zijn ogen dicht op kon rapen. Persoonlijk vermoed ik dat Max 

zich meer zorgen maakte over zijn al dunner wordende haardos dan over de 

achterstand; het bleef 0-1. 

 

De directe tegenstander van Max, de nummer 9 van Stiphout, leek het 

verkeerde sportpark te hebben uitgekozen, want zijn acties hoorden meer thuis 

op de judomat dan op het voetbalveld. Iedere keer dat Max de bal kreeg, werd 

hij met een fraaie Waza Ari tegen het gras gewerkt. Na de zoveelste 

overtreding was de maat vol voor Max en ontstond er een klein opstootje dat 

nauwelijks een naam mocht hebben. Onze captain Maarten, tot dat moment 

compleet onzichtbaar, trad op als vredestichter, maar werd getrakteerd op een 

legendarische opmerking van de Stiphout-verdediger: "Hou je bek, met je 

homo-aanvoerdersband." Daar sta je dan, op een zondagochtend, met een 

regenboogband om je arm, op een veld waar zelfs de koeien moeten oppassen 

dat ze zich niet verstappen. Het was weer zo’n-dag. 

Lierop herpakte zich en kreeg vlak voor rust nog een gigantische kans. Na een 

mooie steekbal hadden Max en Maarten een vrije doorloop naar de keeper. 

Wat volgde was een schitterend schouwspel waar Max Maarten in de weg liep 

en Maarten Max. Botsing, bal kwijt en kans verkeken. 

 



Ondanks de achterstand bleef er nog hoop voor de 2e helft. Maar vijf minuten 

in de tweede helft werd het duidelijk: Lierop had zijn dag niet. Stiphout liep uit 

naar 0-2 en 0-3, en het werd snel duidelijk dat de punten naar Stiphout zouden 

gaan. Max werd nog vakkundig met een Ippon gevloerd en moest het veld 

verlaten. Neef Nick werd als pinchhitter ingebracht, in de hoop op een laatste 

offensief. 

Lierop drong nog even aan en via een mooie combinatie werd Maarten 

gevonden. Na een knappe actie legde hij de bal op een presenteerblaadje voor 

Sluijs. Helaas wist deze de bal niet goed te raken. De bal belandde op twee 

meter van de doellijn, en daar was het aan Nick 'Die Dikke Rooie 10' om de eer 

te redden. Je raadt het al: op de een of andere manier wist hij deze niet-te-

missen kans toch om zeep te helpen. De bal werd tegen de lat gekegeld, en 

wonderbaarlijk genoeg werd er alleen maar gelachen op het veld. Een gemiste 

kans die een blad bier opleverde. Dit bleek het hoogst haalbare voor het 4e 

vandaag, een schrale troost op een teleurstellende zondag. 

 

Het werd een zondag om snel te vergeten. Het is nu aan de coaches om Lierop 

weer op de rails te krijgen. Misschien dat het kaki-seizoen Lierop 4 uit de 

vormcrisis kan trekken. Volgende week staat Bruheze 5 op het programma. 

Voor de liefhebbers: 12:15 op sportpark Espendonk. 

 

Tot volgende week! 

 

 

 


